MB LES 1 SPREEKVAARDIGHEID - STEMPROJECTIE

Punten van aandacht:

- Bij alle gesproken tekst moet je zo luid spreken dat iemand jou op 20 meter afstand kan verstaan.
- Bij Ruw moeten alle woorden ruw/ruig/onbehouwen klinken!

- Vorm je eigen ‘bommen en granaten’ - uitspraak moment!

Het Bulderbos!

Ver hier vandaan is een eeuwenoud bos. Een Oerbos. Het Bulderbos! Het bos waar alle
dieren vroeger Ruw en Luid spraken. Dat ging ongeveer zo; ‘Merel ¢/2%e! geef me
bliksem vlug die bezem. ‘ Wel @72%@! hier Tor, pak aan jong!” Maar na heel veel jaren
stopte ze met die ruwe taal & klank en spraken ze alleen nog maar LUID. En het ging zo:
‘Merel, geef me bliksem vlug de bezem’. ‘Hier Tor, pak aan jong!’ ............ Luid he?! .........
Luid spreken ze dus nog overal, altijd! In het Bulderbos kunnen alle dieren en gasten elkaar
twintig meter verder altijd met gemak verstaan.

Onder het Bulderbos ligt het Mompelbos, daaronder het Stotterbos, daaronder het
Spreekbos, daaronder het Babbelbos en daar weer onder, - diep, diep, diep in de aarde,
waar ook gewoon de zon opkomt, het regent, het sneeuwt in de winters, het bloesemt in
de lentes -, daar is het Fluisterbos! En in al die bossen gebeurde precies hetzelfde.
Tegelijkertijd! Maar dan net ietsje pietsje anders, dat snap je wel! Toch?

Oh jaaa! Ik vergeet het jullie bijna te vertellen... Het Zwijgbos bestaat ook! Het Zwijgbos ligt
boven het Bulderbos. Ben je daar al eens geweest? Je moet er maar eens naar toe gaan...
daar is ook zoveel moois te zien en te horen!
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