
WERKBL AD DURVEN KIJKEN

Ga eens in iemand anders’ schoenen staan

Zeg het met schoenen

Ga je een stap verder, dan kom je 

bij empathie. Empathie is kunnen 

begrijpen wat een ander voelt en 

hiermee rekening houden. Om met 

elkaar om te kunnen gaan is  de 

ontwikkeling van het empathisch 

vermogen belangrijk.

Hoe zou het voelen om in de schoenen van een ander te staan?
In het midden van het lokaal ligt een berg schoenen. 
Grote schoenen, kleine schoenen, hoge hakken, klompen…

Trek een paar schoenen aan.
Loop eens rond.
•  Van wie zouden deze schoenen kunnen zijn?
•  Wat voor persoon is dat?
(Een vrolijk iemand? Die van spruitjes houdt?
Of een heel klein dametje met een grote hond? Of...)
•  Waar zijn de schoenen allemaal geweest? 

VERDIEPING
Je kunt met de personages scènes maken. Speel een scène waarbij je 
per ongeluk op iemands tenen gaat staan. Wat gebeurt er? 
En wat als de schoenen bepalen waar je naar toe gaat? Waar lopen ze dan 
naar toe? Waar brengen ze je heen?

Filosofische vraag:
Kun je je anders voelen als je andere 
schoenen aantrekt?

Voel je je dan ook iemand anders? 

Kun je je iemand anders voelen?

  .... waar zijn deze schoenen geweest?
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