Raadgedicht

Doelen:

De kinderen maken kennis met gedichten;
De kinderen bedenken de ontbrekende
woorden in het gedicht.

Benodigdheden:

Een kort en krachtig gedicht waar je een deel
van laat ontbreken, zodat kinderen deze
kunnen aanvullen. Hieronder staan
voorbeelden maar kies gerust een ander
gedicht.




Stap 1

Draag het gedicht voor aan de klas en laat een stuk tekst weg.



Stap 2

Laat de leerlingen eerst zelf nadenken wat de missende tekst zou zijn, daarna
uitwisselen.



Tips
Raadgedicht.nl

https://debieb.nl/images/PDF/De_Bieb_Raadgedicht_groep_ 3 5.pdf
Via deze site vind je verschillende raadgedichten, met daaronder het originele
gedicht.

Voor variatie/uitbreiding (groep 6-8) zoek op internet naar stapelgedichten of
kopgedichten. Dit is een andere manier van gedichten maken met bijvoorbeeld de
titels van boeken, of de koppen uit de krant, dit kan ook met eigen gekozen
zinnen, of de kinderen bedenken allemaal een losse zin, daarmee maak je een
gedicht.
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Groep 1-4

LIEFSTE

ik zock eenwoord

een heel niecuw woord

cen woord dat niecmand kent
ik zoek een woord

dat zeggen wil

dacjij [J: benc

GROTE VOETEN

mijn nicuwe schoenen

zijn zo groot

past cron;cr




IK DROOM

als de nacht nog niet zo oud is
en mijn bed niet meer zo koud is
droom ik

dat ik alles mag

cn alles kan

S —

maar één ding wil ik niet
cen potje om te huilen
een potje voor verdriet




HONDENWEER

Heb ik dat weer,
dit is toch geen buitje meer.
De regen komt met bakken neer.
Dit is wat je noemt nou
HONDENWEER!

Tk ga gauw naar binnen

bij I:Il liggen spinnen.




Voorbeelden 7+

Fijn feestje

De zoetste taartjes, de zoutste nootjes,
de vrolijkste ouders, het weer,
de beste vrienden, de juiste cadeautjes,
de blijste ballonnen, de zonnigste sfeer.

Alles was feestelijk aan mijn feest:

mijn lievelingsnichten, mijn lievelingsneven,
die niet konden komen, maar lang zal ik leven,
dus toch zijn geweest.

En toen ik helemaal hieper-de-hiep
in bed lag en niet slieper-de-sliep
piepte mijn hamster in zijn radje
nog een pieper-de-piep-proficiatje.

© 2016 Erik van Os

Het dierentuinorkest

Is de dierentuin gesloten

en zijn de mensen alweer thuis,
dan wordt het in de dierentuin
wat je noemt een gekkenhuis.
Eén voor één komen de dieren
uit hun kooien, hok of nest

en dan gaan ze samen spelen
in het dierentuinorkest.

De tijger speelt triangel

en de zebra klarinet,

de wasbeer blaast zijn wangen bol
op een grote

De panda speelt piano

en het nijlpaard mandoline,
de stok rt geeft een dr
van zeker een minuut of tien.
Het orkest speelt Weense walsjes,
maar ook jazz en popmuziek.
Hoor, ze spelen levensliedjes

met de apen als publiek.

Het orkest wordt alsmaar groter,
maar ik mis een muzikant.

Alle dieren spelen hun partijtje,
maar waar blijft de olifant?

Kijk, daar komt-ie aangelopen
met zijn lange, grijze snuit.
Hij tettert van een afstand
een, twee, drie het liedje uit!

© 2015 Koos Meinderts

Mijn eigen soep

Ik vind bijna alles lekker,

alles lekker, behalve

tomaten- kippen-, erwten-,
groente-, asperge- en uiensoep.

Dus maak ik nu maar eens

helemaal zelf mijn Eigen soep

en het wordt GEEN flauwe

maar pittige, kruidige Zwambalsoep!

Het water zit al in de pan

en is al bijna heet.

En nu een pondje furioso,

een klontje kwasimodo,

drie dikke daldo’s en een stuifboleet;

wat geraspte frikandol, een kluitje klaviaar,
een rode pompidoe, een lepel ratjetoe

en natuurlijk heel veel Zwambal!

Roeren maar!

Als de soep straks klaar is
en alles helemaal gaar is,
mag Jij als eerste proeven...

© 2016 Theo Olthuis



Voorbeelden 10+

Herfst

De eikenboom
in onze tuin

is heel,

heel oud.

Stijve takken.
Kromme stam.
Diepe [N
in zijn hout.

Zijn grijze schors,
dof en vaal.

En net

zoals mijn opa
kaal.

© 2022 Suzanne Weterings

151 boeken

Rosa heeft geteld:
151 boeken in de boekenkast op school.

151,
en niet één over haar.

Heel even dacht ze er een gevonden te hebben,
Rosa redt dieren.

Rosa - zo heet ze.

Dieren - daar houdt ze van.

Maar bij het lezen zag ze de _

Blond, blauwe ogen en een huid witter
dan de tegels van de badkamer
wanneer papa ze schoongeschrobd heeft.

Witter nog dan het papier zelf!

En toen kreeg ze een idee.

Ze pakte bruin, haar lievelingspotlood,
begon te kleuren.

Na een uurtje was ze klaar:

151 boeken,
en allemaal over haar.

© 2022 Pim Lammers

Bananenblues

Sjokken twee bananen
met hun - naar het strand.

Denken niet aan parasols
laat staan aan zonnebrand.

Denken wel: wat zijn wij groen.
Daar moet de zon eens iets aan doen.

Liggen die bananen daar
te bakken in het zand.

Nemen nog een ijsje,
nog een glaasje witte wijn.

Zegt de ene: ‘Leve het zonnen!’
Zegt de andere: ‘Leve de schijn!”

Maar s avonds is het brullen
dat ze bruin geworden zijn.

© 2020 Erik van Os



